
Als Jezus volgers, worden we geroepen om Hem Heer te maken
over ons leven. Blijf niet in het oude; want er is meer -> vandaag
roept Jezus jou: Volg Mij!

Laat vandaag een moment zijn van ‘metanoia’ (anders gaan
denken, omkeren). Nodig God hierin uit, misschien vind je het
eng/lastig en dat mag. Breng in gebed waarin jij wil bekeren, en
vraag God ook of Hij je wil laten zien op welke gebieden je mag
bekeren. God wil ons toerusten voor wat Hij door deze generatie
heen wil doen. 

Tip: vaak kunnen we zonde overkomen, door in intimiteit te leven
met God. Hoe dichter je bij Zijn hart leeft, hoe meer de Heilige
Geest Zijn werk in jou kan doen. Spreuken 24:16 zegt; ‘Een
rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op’.
Jezus volgen gaat met vallen en opstaan, zo ook bekering.
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Lees Hebreeën 12:1-17. Schrijf op welke (nieuwe) inzichten je
opdoet uit dit gedeelte?

Deel met elkaar waarin jullie een keuze hebben gemaakt om je te
bekeren. Wees elkaar tot steun, bid vervolgens voor elkaar, en
vraag God samen om hulp. 
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